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Midden in de Week, nummer 88 
19 december 2022 
 
Midden in de Week, een persoonlijke nieuwsbrief van de Westzeedijk in Rotterdam. Met enige 
regelmaat verstuur ik die. Over wat ik zo allemaal doe en van plan ben en heb meegemaakt. Met 
enige regelmaat, om de zoveel weken.  
 

Kerkdiensten 2023 
Dinsdag 3 januari, Alledagkerk, Laurenskerk Rotterdam, 12.15u  
Zondag 8 januari, Nieuwe Badkapel, Scheveningen, 10.00u, Driekoningen, streaming 
Zondag 15 januari, de Ark, Berkel-Rodenrijs, 10.00u, Doop van de Heer, Schrift en Tafel, 
streaming. 
Zondag 12 februari, Ginniken, Laurentiuskerk, 10.00u Schrift en Tafel 
 
 

 

Geschilderd 
Nog wat geschilderd de laatste tijd? Zeker, op een winterse dag naar Bouvigne bij Ginniken aan 
de Mark. Brabants landschap, beukenbomen die hun oranje verkleurde blad nog hadden 
vastgehouden. Maar op de grond ligt rijp en dat blauwt het gezicht heel fris op. Dit keer sloegen 
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we het park bij kasteel Bouvigne maar een keer over, daar kom ik graag. De dames van de inkom 
van het aanpalende kantoor van de Brabantse Waterleiding onthalen ons altijd met vreugde. Het 
landschap aan de Mark heeft een Vlaamse bekoring.  
 

 
 
Geld en Gezin 
Wat moet je doen als je portemonnee te klein is om de hele maand mee te leven. Wat doe je als je 
schulden hebt omdat je niet goed oplette toen je iets kocht. En hoe kom je van schulden af 
waarvan je nauwelijks weet waar ze vandaan komen:  een vergeten  belastingtermijn,  een bedrag 
aan subsidie nog terug te betalen, een uitkering die  iets te lang is blijven door lopen. Het kan je 
op allerlei manieren over komen en hoe maak je dan schoon schip in je financiële huishouding. 
Budgetmaatje bestaat al lang, in veel plaatsen. Een deskundige, meestal als vrijwilliger praat met 
de man of vrouw zijn schulden door en ontwikkelt een plan om er uit te komen. Een 
goedwerkende formule!  
 
intervisie 
De problemen kunnen hun achtergrond hebben in de manier waarop je leeft, als gezin, In dat 
geval  kun je ook terecht bij de vrijwilligers van ‘Geld en Gezin’, een van de vele activiteiten van 
Samen010. Ik bezocht een intervisie-bijeenkomst van de vrijwilligers in de week na Sinterklaas. 
Daarvan dit verslag.  
 
Jassen aan 
Het is koud in het kantoor aan de Batavierenstraat. De verwarming staat ook uit. ik heb een koude 
neus, roept éen van de gespreksgenoten verbaasd, na zo’n uurtje. Die ervaring wordt gedeeld.  
We doen onze jassen dan maar aan en praten door. 
 
luisteren 
De vrijwilligers, zeven vrouwen, drie mannen, zijn uiteenlopend in leeftijd, en ze hebben een 
uiteenlopende maatschappelijke achtergrond. Er is een accountant bij, een gepensioneerde 
politieman, iemand die zijn brood verdiende als archivaris… het zijn in elk geval  allemaal mensen 
die kunnen luisteren en ze hebben een hart voor mensen in verwarring of nood. Een enkeling 
heeft een religieuze binding. Ze weten van de hoed en de rand in het brede veld van hulpverlening 
in de stad. 
 
intervisie 
Elske Thomassen, medewerker bij Samen010, stuurt de groep aan. Ze wordt in het volgend jaar 
opgevolgd door Rukye Kucuk en een nieuwe medewerker aan het ‘hoofdbureau’. 
Ze waren gekomen voor intervisie, zo’n keer of zeven per jaar. Dat wordt een open gesprek met 
elkaar, waarin de deelnemers elkaars optreden evalueren. Iedere vrijwilliger heeft éen of meer 
‘matches’ , een adres met een gezin waar zij of hij zich een tijd lang mee bemoeit.  
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Voor de ‘klanten’  zit het probleem zit in het budgetteren, die komt niet helemaal goed van de 
grond, en over hoe het leven in te richten zodat in de toekomst inkomsten en uitgaven in balans 
met elkaar zijn. Voor de vrijwilligers eist dat een luisterend oor, inzicht in financiën, doorzicht in 
processen tussen mensen in een huwelijk en hun netwerk, in doortastendheid in de begeleiding, 
en tenslotte in het vermogen je zelf als begeleider niet al te zeer afhankelijk te maken van het 
effect en het al of niet slagen van jouw inzet.  
 
Kredietbank? 
Eerst gaat het over een gezin met een reeks kinderen, met oude schulden. Hoe kom je daar nou 
eens in een klap af? Zou de Kredietbank een uitkomst zijn? Maar dan moet je als gezin wel met 
de billen bloot en neemt de bank je handelen over, en wat als een van de twee, man of vrouw dat 
niet wil?  Is er niet ergens een fonds dat in éen keer de schuld te niet doet. En hoe moet dat man 
en vrouw het niet met elkaar eens zijn? En de onenigheid de positie van de vrijwilliger ondermijnt? 
Ben ik wel de geschikte persoon vraagt de inbrenger van deze casus af. De groep wikt en weeg 
met haar mee en zoekt naar alternatieven. 
 
Geen tijd voor overleg 
Een ander heeft een tijdlang een aardige relatie op gebouwd met haar ‘match’ maar dan heeft die 
er ineens geen tijd meer voor, of geen zin. Het is ook wat: een drukke baan, twee drukke kinderen 
thuis, achterstand in het huishoudboekje en dan ook nog zo’n hulpverlener die elke keer een uur 
tijd vraagt om je te leren beter te budgetteren. Is Geld en Gezin deze klant kwijt, of is er nog een 
vervolgtraject? 
Na dik twee uur zijn we aardig afgekoeld, ook al  zitten we met onze mutsen op. We kunnen de 
financiële problemen van onze stadgenoten  niet in een avond oplossen. Morgen weer een dag, 
misschien zien de vragen er dan anders uit. Het gesprek inspireert de deelnemers voor morgen en 
daar gaat het maar om. 
 Er worden afspraken gemaakt voor 2023. En ook voor het jaarlijkse uitje met elkaar, zo gaat dat 
bij Samen010. Eén van de deelnemers organiseert het allemaal, maar, verzucht hij, het kost 
allemaal zo veel geld. Terug bij af dus, geld en gezin. Ook voor deze groep.  
 
Deze column staat op de Facebook pagina van Samen010.  
 

 
 

Als ik met Kerst had moeten preken… 
Het kan een emeritus zo maar overkomen: dit jaar  niks te doen met kerstmis!  Het voor de 
meesten in de kerk onzichtbare bedrijf van de preekvoorziening is een ‘vrije markt’, waarin de 
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preekregelaar (m/v) aan zet is. Er bestaat niet zoiets als een centrale kerkdienstenregeling van 
onze PKN.  Emeriti wachten gewoon tot ze ergens worden uitgenodigd. 
Dus ben ik dit jaar vrij met kerst.  
‘Heerlijk’ zou menigeen zeggen. ‘Ga dit jaar eens naar Vlieland of Bali. En neem geen schrijfgerei 
mee.’ 
Maar, evenmin als een romanschrijver stopt met schrijven ook als zijn laatste boek nog niet 
uitverkocht is, evenmin stopt een kunstenaar met zijn kunsten als zijn laatste werk niet is 
aangekocht, evenzo kunnen theologen  het ook niet laten.  
Dus, dacht ik, stel dat op het laatste moment gemeente A of B mij belt: ‘onze dominee heeft de 
hik, griep, toch nog corona, of gewoon geen zin’, wat zou ik dan in mijn pannetjes al hebben staan 
sudderen? 
Geen kant-en-klare preek, meer enkele gedachten. Aan de hand van cartoons die ik veel eerder 
voor verschillende tijdschriften maakte.  
 
Menswording… 
Beginnen we met ‘De menswording’, daar gaat het toch om met Kerst. Leg het maar eens uit wat 
we daar mee bedoelen! En wat een gewoon mens er mee opschiet. Een ander woord daarvoor is 
‘incarnatie’, een woord dat goed bruikbaar is in koorstukken, ‘et incarnatus est’. Aan alle 
overwegingen daarbij, hoe het toch zit met dat vlees, zou makkelijk een preek kunnen worden 
gewijd, heel het geleefde leven komt dan aan bod.  
 
Riskant 
Ook de risico’s van de menswording kunnen een hele overweging vullen. Zeker toen we allemaal 
nog met mondkapjes op ter kerke moesten. En het zingen moest staken. Daar sta je dan met en 
mond vol tanden in de kerststal. Maar goed dat de pandemie niet tijdens het bezoek van de drie 
koningen viel. Kortom, stof genoeg voor veel luisterrijke preken. Of zullen we het maar gewoon 
over Lucas 1 hebben. Enfin, ik ga met kerst dit jaar maar eens ter kerke bij een collega.  
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Pakketten voor Comfort and joy 
Een parlementaire democratie, dat is toch iets wat we allemaal begeren. Behalve dan een 
enkeling die zich liever laat regeren door een verbitterde autocraat. In ons land is het zo gek nog 
niet, vandaar dat er heel wat passanten zijn uit landen waar het leven minder vrolijk is die graag 
hier zouden willen neerstrijken. Dat is dan gelijk een van de belangrijkste minpunten van zo’n 
democratie: we stemmen er in meerderheid voor om niet de hele wereld hier te laten inreizen. Hoe 
zwaarwegend de argumenten van al die reizigers ook zijn om hier aan te kloppen, voor vrijheid, 
welvaart, en ruimte je zelf te zijn. 
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Shampoo en soep 
Deze week waren we weer aan zet om kerstpakketten in te pakken voor mensen die in verzekerde 
bewaring zitten bij vliegveld Zestienhoeven, modern gezegd: Rotterdam-the Hague Airport. 
Tweehonderd (!) stuks, dat is twee uurtjes pakken met een team van een mens of zeven. Wat 
gaat er allemaal in? Tandpasta, tandenborstel, deo, shampoo, pakjes soep, zoetigheden, een pen, 
opschrijfboekje en een hartelijke groet namens de kerken van 010, en dit alle georganiseerd door 
Samen010. Een favoriet tijdverdrijf vind ik dat inpakken, het zijn pure spullen, je hoeft er niet echt 
bij na te denken, je kunt ondertussen wat met elkaar palaveren, en je hoopt dat de ontvanger het 
een aardig gebaar vindt.  
 
uitzetting 
Die ontvangers straks zitten overigens wel te wachten op hun uitzetting uit onze vrije democratie. 
Ze kwamen stiekem bij ons binnen, maar ze maken niet veel kans op een plek in ons land. Van 
dat uitzetten komt meestal niet zo veel, dus echt een oplossing is het niet. dat dossier van 
vluchtelingenwerk zal nog wel even blijven bestaan. 
Voor ons was na twee uur de klus klaar. Echt een chique pakket is het niet, geen flesje wijn er bij, 
geen mooi hebbeding. Maar alle beetjes menselijkheid helpen. Tenminste, dat spraken we met 
elkaar af…. 
Een kritische lezer zal opmerken: zo’n verhaal schreef je vorig jaar toch ook, inderdaad, dat 
inpakken gebeurt elk jaar, het uitdelen ook. Waar ik geen helderheid over had gekregen is of er 
mensen ‘bewaard’ zitten die er vorig jaar ook a zaten. Dan zou je in elk pakje een briefje kunnen 
stoppen: tot volgend jaar. Geen waardevrije klus dus, dat inpakken vlak voor kerst. 
 
 

Zalig Kerstfeest 

 
 
Goede wensen voor al mijn lezers, van Rotterdam tot Paramaribo, van Breukelen tot Dresden en 
daar tussen in! En tot volgend jaar! 

 
 
 
Bert Kuipers 
tel 06 12553776  
Westzeedijk 126b,  
3016 AJ Rotterdam NL 
www.bertkuipers.nl  
bertkuipers@planet.nl  
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